
Rood
Ik heb een punt
en die is rood.
Ik lig op een tafel
en wacht of werk.
Iedere keer een vakje rood
Dan weer links
dan bovenaan
rechts of aan de onderkant
1 vakje maar per keer.
Ik hoor de mensen denken en zuchten:
aan wie geef ik nou mijn stem? 
Aan een haar of hem? 
Aan een linkse of rechtse? 
Maakt het allemaal iets uit? 

Als rood potlood denk ik dan:
Wat je ook kiest, is nooit slecht.
Wees toch blij met dit verkregen recht.
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