
IK ZIE EEN GROEPJE MENSEN OP EEN PLEIN
IK EET EEN STUKJE CHOCOLADE

OP HET PLEIN
VOOR MIJ ALLEEN

GEPAKT UIT MIJN TAS
IK KIJK NAAR DE LUCHT

HET GELUID VAN EEN VLIEGTUIG
IK RUIK DE GEUR VAN FRIET

NU BEN IK JALOERS
OP DE MENSEN

EN HET FRIET

SHANNON
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