
VRIJE LEVEN

TIEN LAKEIEN
LEKKERE AARDBEIENTAART

MET SLAGROOM
EEN TOEFJE

IK HOOR DE BANJO
OUDERWETSE MUZIEK

BLOEM EN ROZEN STAAN IN EEN BLAUWE VAAS
IK VOEL MIJ GEZELLIG

GEZELLIG MET HEEL VEEL MENSEN
EN TOEN MOESTEN WE MET ZIJN ALLEN OPRUIMEN.

DAAN

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van 
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl       
Ontwerp Akimoto
© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te 
gebruiken zonder toestemming van Special Arts.
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