BRASA

DE KLEUR VAN EEN BRASA
IS DE KLEUR WAAR JE MEE GEBOREN BENT
VAN JE SPROETEN

EN WAT JE AAN HEBT

MIJN BRASA

IS EEN BEETJE ROOD

ROOD, WIT EN SPROETEN

ALSOF IK VEEL AARDBEIEN OP HEB
EN TOMATEN

SOMS IS EEN BRASA CARAMEL
SOMS EEN BEETJE CHOCOLA
ZOALS JE GEBOREN BENT

SOMS ZIJN 'T DROPJES

GEWOON HEERLIK
GEWOON FIUN
JIP ASCHERL
o
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