
VRIJHEID

IK HEB MIJN GORDIJN OPENGETROKKEN 

EN TOEN ZAG IK EEN HELE MOOIE GLOED

RODE ZON RODE WOLKEN. 

IK DROOMDE ER BIJ WEG

BIJ DIE HELE MOOIE WOLKEN 

DAN DENK IK AAN GERRIT VAN HOUTEN 

GERRIT VAN HOUTEN LUCHTJES

MARTIEN MARTENS

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van 
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl       
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te 
gebruiken zonder toestemming van Special Arts.


