
DIAMOND PAINTING

EERST GAAN WE
DIE PLASTIC ERAF
KNIPPEN, NIET MET
KIPPEN
DIE DIAMOND PAINTING
IS EEN LANDSCHAP
EN WE GAAN OOK 
NOG OP STAP

DIE LUCHT EN HET
WATER DIE IS VAN
STOF IK BOF ERMEE
MET EEN BAKJE 
THEE MET ZOETJE
EN MELK

HET IS ONTSPANNING
IK BEN DE KING
IK ZING NIET
WANT IK RAP!
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